Nedeﬂands oorfogsgraf Ottersum. Acht oorfogsgraven van het Gemenebest in Oftersum.

Herdenking bevrijding Genne

Op 17 februari was de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Gennep. Gennep werd ¢
12 februari 1945 bevrijd door de 51st (Highland) Division. Jaarlijks worden bloemen geleg
bij het monument in Gennep, op de begraafplaats in Ottersum en op de Britse Militai
Begraafplaats in Milsbeek. De Vaandelwacht van de Bond van Wapenbroeders Venray
Gennep organiseert deze jaarlijkse herdenking.

Door Kim van Heel

De dag start in Gennep met een aantal toe-
spraken bij het monument van de Barm-
hartige Samaritaan aan het Vrijheidsplein in
Gennep. Het vrijheidsplein in Gennep ligt
vlakbij de brug over de Niers die aan het
einde van WO Il zwaar bevochten werd.
Deze brug heet sinds februari 2015 monument
Highlander Bridge. Op het plein zijn gedenk- \ - » : van de
platen aangebracht met de namen van ver- . g i % Barmhartige
zets- en oorlogsslachtoffers uit Gennep. - T e 4 Samaritaan.

Toespraak o
het Vrijheids
plein bij het

Naast de burgemeester van Gennep is ook
de locoburgemeester van het Duitse Kleve
aanwezig. Deze keer is voor het eerst de net
opgerichte Gennepse Veleranenvereniging
aanwezig bij de gelegenheid, zij willen hier
graag een traditie van maken. Na de toe-
spraak volgt de presentatie van het Vaandel
door de Vaandelwacht en worden er bloe-
men gelegd.

Prachtig weer

Er zijn zoals altijd een aantal voertuigen aan-
wezig om het geheel compleet te maken en
van de ene naar de andere locatie te kunnen
rijden. Meestal regent (of sneeuwt) en waait
het erg hard en is het verschrikkelijk koud
deze dag. Maar vandaag is het prachtig
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weer, het lijkt wel lente. Dat maakt alles veel
mooier en hierdoor zijn er ook meer voertui-
gen, want als het heel slecht is rijden we lie-
ver met de gewone auto.

Na Gennep rijden we naar de begraafplaats
in Ottersum. Hier liggen acht oorlogsgraven
van het Gemenebest en één Nederlands
oorlogsgraf. Vioordat we bloemen leggen is
er altijd eerst een verhaal over één van de
personen die hier begraven liggen. De stich-
ting Veritable doet hier onderzoek naar en
vertelt ieder jaar een nieuw verhaal. Dit jaar
gaat het over Lieutenant Robbins. Dan volgt
de presentatie van het Vaandel en worden er
bloemen gelegd.

Highland Division

Hierna rijden we met zijn allen naar de
begraafplaats in Milsbeek. Hier liggen ruim
210 doden uit de Tweede Wereldoorlog
begraven, afkomstig uit landen van het
Gemenebest. De graven dateren vrijwel
allemaal uit februari en maart 1945, ten
tijde van de geallieerde opmars Duitsland
in. Onder de doden zijn mannen van de
51st (Highland) Division, de 52nd
(Lowland) Division en het 3rd Battalion Irish
Guards.

Qok hier weer een persoonlijk verhaal, nu
over War Artist Captain Richards. Tot slot
volgen ook hier weer de presentatie van het
Vaandel en het leggen van bloemen bij het
Cross of Sacrifice.

Na de ceremonies sluiten we de ochtend af
met koffie en gebak bij De Diepen in
Milsbeek, aan de voet van het Reichswald.
Vanaf deze plek is destijds de aanval op
Gennep ingezet. Het was weer een mooie

herdenking. &

Presentatie van het Vaandel

in Ottersum.

Vaandelwacht
op de be-
graafplaals
Milsbeek.

Jeeps bij de
begraafplaats
in Milsbeek.

Het graf van War Artist Captain ~ Cross of Sacrifice op de

Richards. begraafplaats in Milsbeek.

De Diepen in Milsbeek, aan de voet van het
Reichiswald.




